
 
 
Sinds januari 2013 hebben we een bewegings- en ontspanningsclubje gestart op woensdag - 
middag in buurthuis Keijenburg. Het eerste uur is er een leuk bewegings-parcours onder 
leiding van ‘van Broekhoven Fysiotherapeuten’ via TWB. Daarna was het tijd voor 
ontspanning en sociaal contact met lotgenoten. 
 
Bij het buurthuis zijn we in september 2013 gestopt, omdat de huur van de ruimte financieel 
niet meer haalbaar was. De NAH Club heeft (nog) geen subsidie of andere financiële 
middelen. We wilden wel graag verder, dus zochten we een nieuw onderkomen. We hebben 
diverse organisaties, verenigingen en bedrijven benaderd, die ook een steentje willen 
bijdragen aan de gemeenschap en ons willen helpen. Wij gingen op zoek naar een 
(kosteloze) accommodatie, centraal gelegen, waar het rustig is en we gezellig met elkaar 
kunnen praten onder het genot van een kopje koffie en thee. Voor ons is het een uitje, een 
ontmoetingsplekje. Het is fijn om even bij elkaar te kunnen komen en onze gedachten met 
elkaar te delen. 
 
Van oktober 2013 t/m mei 2014 heeft het Steunpunt Zelfhulp, de Refter, een prachtige 
ruimte in het monumentale Mariadal, het voormalige Klooster der Franciscanessen van 
Roosendaal, beschikbaar gesteld, waar wij elkaar kunnen ontmoeten. Helaas heeft de 
Provincie (eigenaar Mariadal) besloten om deze ruimte commercieel te gebruiken. We 
hebben hier een fijne Clubtijd gehad en we zijn het Steunpunt Zelfhulp erg dankbaar 
daarvoor. Helaas bestaat het Steunpunt niet meer. 
 
Van 1 juni 2014 tot 1 juli 2020 mocht de NAH Club van het Onze Lieve Vrouwe Kerk & 
Klooster (OLVK voorheen Paterskerk) de Refter gebruiken als ontmoetingsruimte. Helaas 
wordt de Kerk in de nabije toekomst voor andere doeleinden gebruikt. We hebben ook hier 
een fijne Clubtijd gehad.  
 


